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Donderdag 17 april 2025: avonddienst 19.30 uur 

Voorganger:   Ds. Rianne Bogerd-Looijen  

Ouderling van dienst:  Agnelle van der Linde  

Organist:   Bas Vliegenthart Koster: Hans Aleman  

1e collecte:   Algemeen kerkwerk 

2e collecte:   Avondmaalscollecte t.b.v. Logeerhuis Bredius 

Bijzonderheid:   Witte Donderdag, Heilig Avondmaal 

‘The Passion’ 

Aansluitend aan deze dienst, zo rond 20.45 uur, bestaat de mogelijkheid om 

gezamenlijk ‘The Passion’ in de kerk te kijken. Na afloop is er gelegenheid na te 

praten onder het genot van een hapje en drankje. Van harte welkom! 

 

Vrijdag 18 april 2025: avonddienst 19.30 uur 

Voorganger:   Ds. A.P. Tack, Bodegraven 

Ouderling van dienst:  Dita Aleman 

Organist:   Han Langeveld Koster: Cor van der Neut 

Bijzonderheid:   Goede Vrijdag 

 

Zaterdag 19 april 2025: avonddienst 22.00 uur 

Voorganger:   Ds. Rianne Bogerd-Looijen 

Ouderling van dienst:  Leo Smit 

Organist:   Bas Vliegenthart  Koster: Michel de Goeij  

Bijzonderheid:   Stille Zaterdag, Paaswake 

 

Zondag 20 april 2025: morgendienst 9.30 uur, Pasen. 

Voorganger:   Ds. Rianne Bogerd-Looijen  

Ouderling van dienst:  Mieke Schippers 

Organist:   Martijn van de Weerd    Koster: Jaap Swijnenburg 

Peuteroppas:   Marith en Meike de Goeij   

Kinderkerk:   Alle basisschoolgroepen  

1e collecte:   Algemeen kerkwerk   

2e collecte:   PGO / Bloemencommissie 

Bijzonderheid   Koffie drinken 

Het lijkt zo gewoon: na elke nacht komt er een nieuwe dag. 

Tegelijk is het bijzonder en betekenisvol: elke nieuwe dag laat 

zien dat er altijd een nieuw begin zal zijn. Mensen krijgen 

nieuwe kansen en God helpt hen daarbij. Een rode draad in de 

verhalen van deze veertigdagentijd is dat ze toekomstgericht 

zijn: ze laten zien hoe God dóór gaat met mensen. 

7e zondag 20 april, Pasen, Johannes 20: 1-18: 
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Jezus is gestorven en begraven. Op de derde dag, vroeg in de morgen, gaat Maria van Magdala naar het 

graf. Daar ziet ze dat de steen is weggerold. Later ziet ze iemand van wie ze denkt dat het de tuinman 

is, maar als hij haar naam noemt weet ze het: Jezus leeft! Hij is opgestaan! Zo laat God een nieuwe dag 

aanbreken. 

 

Zondag 27 april 2025: morgendienst 9.30 uur 

Voorganger:   Ds. W. Westerveld, Wijk aan Zee  

 

Bij de diensten in de stille week  

Witte Donderdag – 19.30 

Op de avond dat Jezus met zijn vrienden voor de laatste keer de maaltijd deelde, vieren wij het Heilig 

Avondmaal. We lezen uit Johannes 13 over de voetwassing door Jezus en we denken na over Jezus liefde 

die tot het uiterste zal gaan. (Joh. 13:1) De cantorij zal een aantal liederen zingen. 

 

Goede Vrijdag – 19.30, ds. A.P. Tack Bodegraven 

Op deze avond staan we stil bij de kruisdood van onze Heer Jezus. Gods afdaling blijkt nog veel verder 

te gaan dan het Kind in de voerbak. Hij deelt ook het lijden en zelfs de dood van mensen. We lezen het 

lijdensevangelie, we doven de paaskaars en de menorakaarsen. 

 

Paaswake – 22.00 

Terwijl we in het donker wachten op het licht, waken en bidden we samen. Daarna horen we het verhaal 

van de opstanding en vieren we dat het licht de duisternis heeft overwonnen. De nieuwe paaskaars 

wordt binnengebracht. Ook is er gelegenheid stil te staan bij je doop.  

 

1e Paasdag – 9.30 (vanaf 9.15 zingen we enkele Paasliederen) 

Net als de kinderen in de kinderkerk lezen we het paasevangelie uit Johannes 20. Pasen is het feest van 

een nieuw begin. Met de kinderen zingen we al een aantal weken over ‘een nieuwe dag, een nieuw 

begin’. Hoogtijd om daarover na te denken. Pasen is de ultieme nieuwe dag. Wat is er zo nieuw sinds de 

opstanding van Jezus?  

 

Overige vieringen 

16 april  19.30 uur Lijdensmeditatie in HGO 

18 april  15.00 uur Weeksluiting Wulverhorst, pastor Huub Spaan - Goede Vrijdag 

23 april 19.00 uur Paaszang in Wulverhorst 

25 april  19.00 uur Weeksluiting Wulverhorst, mw. Sippy Klercq 

 

Bloemen en omzien naar elkaar 

Afgelopen week is dhr Piet Goudriaan op 81 jarige leeftijd overleden. Zijn laatste jaren waren zwaar. 

Eerst een opname in Vinkeveen, vervolgens naar Het Waterschapshuis in Kamerik en de laatste 5 

maanden in De Wulverhorst. Hij ging zowel lichamelijk als geestelijk hard achteruit. 

De afscheidsdienst is zaterdag 19 april in de Ontmoetingskerk om 10.30 uur. De dienst zal worden 

geleid door ds Rianne Bogerd -Looijen. 

 

 

 



 

 

 

Dhr Bert Bultema verblijft nog altijd in het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein,  afd. B3, kamer 301. 

Dhr Jaap Verdouw, Tappersheul 6, heeft 2 chemokuren achter de rug. Hij moet er nog 4 en verdraagt ze 

heel redelijk en heeft gelukkig weinig bijwerkingen. Riet en Jaap zijn dankbaar voor alle kaarten die zij 

hebben ontvangen. Het doet hen goed. 

De bloemen van vorige week zijn ter bemoediging gebracht bij Henk en Nel Algera, H.P. van Praagstr. 

24. Henk is al enige tijd aan het kuren om de gevolgen van prostaatkanker te lijf te gaan. 

Laten we ons gedragen voelen door elkaar en door de Here God. 

 

War Child – EO op donderdag 24 april 2025 om 20.30 uur NPO1  

In aanloop naar 4 en 5 mei presenteren de EO en War Child de liveshow “Geef me de Vrijheid” met 

oorlogsverhalen uit heden en verleden. Het programma verbindt aangrijpende verhalen van kinderen in 

oorlog nu, met het levensverhaal van De Soldaat van Oranje. 

“Elke dag besef ik opnieuw dat vrijheid nooit 

vanzelfsprekend is. Het is zo belangrijk dat we 

verhalen over de impact van oorlog blijven delen. 

Zoals in ons tv-drieluik ‘Oorlog is erfelijk’, waarin 6 

inspirerende mensen vertellen hoe oorlog hun leven 

heeft beïnvloed. Of via de verhalen in ons live tv-

programma 'Geef me de vrijheid' op donderdag 24 

april om 20.30 uur op NPO1, waar muziek en steun 

voor kinderen centraal staan.  

Al deze verhalen gaan ook over hoop en veerkracht. En juist daarom blijven we ons onverminderd hard 

inzetten voor alle kinderen wereldwijd, die opgroeien met oorlog en geweld. Van Syrië tot aan DR Congo 

en van Gaza tot Oekraïne. Omdat ook zij niets liever willen dan hun vrijheid en een betere toekomst.  

We zijn dankbaar voor alle hulp van iedereen die War Child een warm hart toedraagt, want we kunnen dit 

niet alleen. En een verschil, dat maken we samen”, 

We willen ieder dan ook heel graag bedanken voor alle betrokkenheid”, aldus Ernst Suur, directeur War 

Child Nederland. 

 

Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP) 

Wenst u contact over pastorale zaken of kent u iemand voor wie dit van belang is ? Aarzel niet, mail naar 

PCP@protgemoudewater.nl of bel Agnelle vd Linde, tel.06-49 854877 of Dita Aleman, tel.06-42 053254 

Kopij s.v.p. uiterlijk op donderdagen om 10 uur, bij voorkeur via nieuwsbrief@protgemoudewater.nl 

mailto:PCP@protgemoudewater.nl
mailto:nieuwsbrief@protgemoudewater.nl

